
Koudumer verhalen uit de Tweede Wereldoorlog 
 
W.J. Dijk en schoonzoon dokter Van de Water 
 

 
Schilder-tekenaar Willem Jans Dijk (1881-1970) hield in de Tweede Wereldoorlog een 
dagboek bij. In december 1942 moest hij van Den Haag naar Galamadammen verhuizen.  
 
Dijk was fel anti-Duits, maakt zich kwaad over zwarthandelaren en keek kritisch naar de 
houding van Koudumers tegenover de bezetters. Hij probeert de hele oorlog door te 
blijven schilderen, maar dat wordt steeds moeilijker.  
 

In zijn dagboek schrijft Dijk ook over een aantal 
bekende gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog 
in Koudum. Bijvoorbeeld over de moord op Tjalke van 
der Wal en Gerben Ypma, een mislukte wapendropping 
bij Koudumerzijl en de bevrijding van Koudum. Van het 
in brand steken door de Duitsers van Galamadammen 
geeft hij een ooggetuigenverslag met nieuwe details. 
Volgens hem hadden de Binnenlandse Strijdkrachten 
het in brand steken kunnen voorkomen als ze direct 
gereageerd hadden op zijn waarschuwing. 

 
 
Albert van de Water (1904-1945) studeerde medicijnen in Groningen en trouwde in 1932 in 
Den Haag met Coba, een dochter van W.J. Dijk. Hij was tot 1939 officier-arts bij het KNIL in 
Nederlands-Indië en van 1940 tot 1943 huisarts in Koudum waar hij woonde op Grovestins. Op 
23 februari 1943 schreef Van de Water een brief waarin hij vroeg of hij arts in een Duits 
ziekenhuis kon worden, ”aangezien de praktijk mij hier niet bevredigt”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zo kwam hij in het ziekenhuis van Torgau, 100 
kilometer ten zuiden van Berlijn. In Torgau 
ontmoetten de Russische troepen en de 
geallieerden elkaar in april 1945. Het 
ziekenhuis waar dokter Van de Water werkte, 
lag in het Russische deel en hij moest daar na 
de capitulatie van Duitsland blijven werken. Op 
1 december 1945 is Van de Water aan een 
longontsteking overleden en in Torgau 
begraven. Bij de tweedeling van Duitsland in 
1946 is hij herbegraven in Berlijn-Spandau, op 
het kerkhof In dem Kisseln. 
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